PORTRET VAN EEN BEWONER

De heer (91) en mevrouw (71) Pols

in Tusselerstaete, Lochem

een jaar

Meneer: 'Als je 91 jaar bent, dan weet
je dat je eindstreep in zicht is. Op zich-
zelf zit ik daar niet zo mee. Maar ik zei
gisteren nog tegen mijn vrouw: als ik
terugkijk op de afgelopen jaren, dan
valt mij op dat we alles samen gedaan
hebben. We hebben samen gewerkt,
samen de bergen in Zwitserland
beklommen, samen gebridged. En we
zijn ook samen naar Indonesié gegaan.
Daar heb ik mijn jeugd doorgebracht
en in een jappenkamp gezeten. Pas
veel later kreeg ik de rekening van deze
ingrijpende ervaring gepresenteerd.
Ook daar zijn mijn vrouw en ik samen
doorheen gekomen. Zij heeft mij altijd
door moeilijke tijden heen geholpen en

ik haar. Zonder athankelijk te zijn van
elkaar. Hoewel. [k ben wél afhankelijk
van haar liefde.’

Werk

Mevrouw: ‘Mijn man en ik hebben
elkaar zo'n vijftig jaar geleden leren
kennen op het werk. Naast mijn baan
heb ik een universitaire opleiding
Sociologie gevolgd. Ik heb bij verschil-
lende organisaties gewerkt die gericht
waren op de zorg, onder meer als
beleidsmedewerker. Tussendoor heb ik
heel even een uitstapje gemaakt naar
het bedrijfsleven, maar ik ontdekte al
snel dat mijn hart toch ligt bij organisa-
torische functies in de zorg.’

Meneer: 'lk heb altijd in de maatschap-
pelijke dienstverlening gewerkt, onder
meer als supervisor en als directeur.
Ook was ik als bestuurder betrokken

bij diverse maatschappelijke organisa-
ties op provinciaal en landelijk niveau.
Mijn werk is altijd heel belangrijk voor
mij geweest; ik ging er helemaal in op.
Bij mij draaide het vooral om de
ontmoeting met anderen. En dan heb
ik het niet alleen over de mensen uit
directies en besturen. |k voerde ook
veel gesprekken met mensen op de
werkvloer en met cliénten. Contact met
de basis is voor mij altijd van cruciaal
belang geweest.

‘DE AANDACHT VOOR BEWONERS
KOMT HIER NIET UIT EEN BOEKJE.
HET KOMT UIT HET HART’
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Kinderen

Meneer: ‘Toen mijn vrouw en ik elkaar
ontmoetten, had ik al vier kinderen.
Het kwam mij dus goed uit dat zij

niet stond te trappelen om zelf moeder
te worden.’

Mevrouw (lachend): ‘lk heb er inder-
daad nooit naar verlangd om zelf
kinderen te krijgen. Misschien komt dat
ook doordat ik de oudste ben uit een
gezin van acht. Bovendien hebben de
kinderen van mijn man altijd een
belangrijke rol gespeeld in ons leven.’
Meneer: ‘Het geluk van de kinderen
stond voor ons allemaal voorop. lk
vond het heel belangrijk dat ze zich op
een goede manier zouden ontwikkelen.
Daarmee bedoel ik niet alleen een
opleiding. lk wilde dat ze tevreden,
evenwichtige mensen zouden worden.’
Mevrouw: 'Dat is gelukt. Met alle vier
de kinderen hebben we een liefdevolle,
hechte band. De kinderen en de klein-
kinderen — waarvan de meesten inmid-
dels ook alweer achter in de twintig zijn
—komen graag op bezoek.”

Wonen

Mevrouw: 'De eerste twintig jaar
woonden wij in de Randstad, daarna
zijn we vanwege de luchtkwaliteit
verhuisd naar Lochem. Mijn man had
longproblemen, in het midden van
het land ging het niet meer.’
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Meneer: 'Van die verhuizing hebben
we nooit spijt gehad. Binnen een jaar
was ik van alle injecties af. We woon-
den in een prachtige bungalow met
een tuin van bijna duizend vierkante
meter die we helemaal zelf hadden
aangelegd.”

Mevrouw: ‘De laatste jaren werd het
onderhoud van huis en tuin steeds
meer een probleem. We zagen de tuin
verpieteren. Natuurlijk kun je dan hulp
inschakelen, dat hebben we ook wel
gedaan. Maar zoiets vereist een hele

organisatie en zelf doe je het toch
anders. Gaande-weg werd de lust een
last.”

Meneer: "Het was niet eenvoudig om de
knoop door te hakken en te verhuizen.
We hebben avonden lang alle voors en
tegens afgewogen. Maar toen ik een
paar keer in die prachtige tuin bijna op
mijn neus was gekukeld, wist ik: je
moet ermee stoppen, jongen. Het is
voorbij. Een jaar geleden zijn we ver-
huisd naar Tusselerstaete.’

Pro Senectute

Mevrouw: ‘Voordat we hier kwamen
wonen, waren we al een poosje
Vrienden van Pro Senectute. In ons hart
wisten we eigenlijk al heel lang: hier
gaan wij straks wonen. Wat daarbij een
rol speelde, is dat de kinderen ook heel
enthousiast waren."

Meneer: 'Vanaf de eerste dag dat wij
hier wonen, voelen wij ons thuis in
Tusselerstaete. Het appartement is echt
geweldig.”

Mevrouw: ‘Gelukkig kunnen wij nog
veel zelf, maar de medewerkers staan
altijd voor ons klaar. Het contact is heel
persoonlijk. ledereen is even behulp-
zaam, zorgzaam en toegankelijk.”
Meneer: 'De slogan luidt dat je bij Pro
Senectute gehoord en gezien wordt.
Dat zijn geen loze woorden, het is écht
zo. Als we over de gang lopen, kent
iedereen ons. De aandacht van mede-
werkers voor bewoners komt hier niet
uit een boekje. Het komt uit het hart.”
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